Over de musicus

Aarnoud de Groen (Den Haag, 1971) ontving op 9-jarige leeftijd zijn eerste
orgellessen. In 1983 was hij reeds zover gevorderd dat hij in de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Rijswijk voor het eerst een kerkdienst begeleidde; korte
tijd later volgde hierop zijn eerste benoeming tot kerkorganist.

In 1984 maakte hij zijn debuut als concertorganist met een serie concerten op het
orgel van de Hervormde Kerk te Pijnacker. Een jaar later werd hij toegelaten tot
de gecombineerde opleiding school en muziek aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag. Aan dit instituut volgde hij ook zijn beroepsopleiding. Daarna heeft
hij bij Ben van Oosten interpretatielessen gevolgd. In 1990 werd hij benoemd als
organist van de Julianakerk te Den Haag. Sindsdien is Aarnoud de Groen een steeds
meer gevraagd concertorganist geworden. Bovendien is Aarnoud de vaste
begeleider van het Christelijk Residentie Mannenkoor. Wegens sluiting van de
Julianakerk in 1997 is het Vierdag-orgel overgeplaatst naar de Nederlandse
Hervormde Bethlehemkerk te Den Haag; Aarnoud de Groen is toen met 'zijn’ orgel
mee verhuisd.

Eerstvolgende concert: 15 augustus 2007: Jan Hage, orgel

Programma pauzeconcert
woensdag 1 augustus 2007 12.45 - 13.15 uur

Uitvoerende: Aarnoud de Groen, orgel

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

-Praeludium in D (BuxWV 139)

-Wie schon leuchtet der Morgenstern (BuxWV 161)
-Ciacona in e (BuxWV 160)

-Nun lob, mein Seel’, den Herren (BuxWV 213)

-Praeludium in C (BuxWV 137)

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, stellen we uw bijdrage
(richtbedrag € 2,50 p.p.) op prijs. Hiervoor staat een bus bij de uitgang.



