Programma pauzeconcert
Woensdag 1 april 2015 12.45 - 13.15 uur

Over het programma Toothbrush Time!

Het cabaret werd geboren in Frankrijk, in de stegen en krochten van het kleine

Montmartre, destijds een dorpje bij Parijs. De levensliederen van Aristide Bruant Uitvoerenden: Nathalie Mees (sopraan) en
kregen velerlei navolging in Europa, in allerlei vormen en maten. Ook klassieke Henk Mak van Dijk (piano)
componisten gingen zich bemoeien met het cabaret, met vele bekende en

onbekende juweeltjes als gevolg.

Toothbrush Time!

Zangeres Nathalie Mees en pianist Henk Mak van Dijk vonden elkaar in hun

enthousiasme voor dit repertoire, waarin zowel qua tekst als muziek veel te William Bolcom -Toothbrush Time

genieten valt. Zij kwamen tot een kleurrijke selectie van zowel Amerikaanse, (1938) Tekst: Arnold Weinstein; Uit ‘Cabaret Songs’
Engelse, Franse, Duitse als Nederlandse liederen, die met elkaar het thema van de

liefde in al zijn facetten gemeen hebben: aantrekking, verlangen, fantasie, Arnold Schonberg -Galathea

ongeduld, gemis, irritatie, ontkenning en afscheid. (1874-1951) Tekst:Frank Wedekind; Uit ‘Brettl Lieder’
Henk Mak van Dijk speelt zowel met de serieuze toets van de klassiek getrainde Benjamin Britten -Funeral Blues

pianist als met de lichte toets die een dergelijk programma nodig heeft. Nathalie (1913-1976) Tekst: W. A. Auden; Uit ‘Cabaret Songs’
Mees pakt zowel helder hoog als krachtig laag uit, zonder de klassieke toon uit het L 3 . ) ) )

oog te verliezen. Zij laat alle kleuren van haar fraaie sopraanstem horen en leeft Friedrich Hollander -Lass mich einmal deine Carmen sein

zich als geen ander in haar cabaret teksten in. (1896-1976) Tekst: R. Liebmann/F. Hollander

En dan nu........Toothbrush Time! Uit ‘Einbrecher’

Informatie over de uitvoerenden: Kurt Weill -I'm a stranger here myself
www.nathaliemees.nl (1900-1950) Tekst: Ogden Nash; Uit ‘One touch of Venus’

makvandijk.wordpress.com . .
Kurt Weill -Je ne t'aime pas

Tekst: Maurice Magre

Benjamin Britten -Calypso

(1913-1976) Tekst: W.A. Auden; Uit ‘Cabaret Songs’
William Bolcom -Amor

(1938) Tekst: Arnold Weinstein; Uit ‘Cabaret Songs
Dirk Witte -Mens, durf te leven

(1885-1932) Tekst: Dirk Witte

De concerten zijn mede mogelijk gemaakt door CAOP.

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, wordt van de
bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50.
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd.

Eerstvolgende pauzeconcert is op 15 april Scaramuccia
Javier Lupianez (viool), Inés Salinas (cello), Guilio Quirici (theorbe & barokgitaar)



