
Over de pianist 
 
Henk Mak van Dijk is een veelzijdig pianist, opgeleid aan de conservatoria van 
Rotterdam en Den Haag. Hij studeerde onder meer bij Barbara Grajewska en 
Geoffrey Madge . Veel inspiratie deed hij op bij de Holland Music Sessions en bij de 
Hongaarse meesterpianisten Gyorgy Sandor en Gyorgy Sebök. 
 
Java 
 
Op zoek naar avontuur kwam hij in 1990 op Java terecht waar hij geruime tijd als 
pianist werkte op het conservatorium van Yogyakarta en concerten gaf op Java en 
Sulawesi. Hierna was hij als repetitor een aantal jaren verbonden aan 
conservatoria in Nederland, waar hij intensief kamermuziek speelde. Hij trad op 
als pianist in kamermuziekverband, in liedrecitals met zeer uiteenlopend 
repertoire, en als solist met lecture-recitals over Indische muziek en algemener 
exotische elementen in westerse pianomuziek. 
 

Over het programma 
‘De oostenwind waait naar het westen’ 
 
Toen de Haagse pianist Henk Mak van Dijk in samenwerking met het Nederlands 
Muziek Instituut een onderzoek begon naar leven en werk van componisten uit 
voormalige Nederlands-Indië, wist hij nog niet hoeveel onbekende maar bijzondere 
Indische muziek tevoorschijn zou komen. Ook voor piano solo vond hij unieke 
composities (in westers idioom) waarin steeds elementen van inheemse muziek uit 
Indië terug te vinden zijn: de Indische klassieke pianomuziek.  
In dit concert wil Henk Mak van Dijk u graag laten kennismaken met een aantal van 
deze Indische composities, Deze in een romantische of impressionistische stijl 
geschreven pianostukken weten vooral de schatten van het eiland Java - een 
wereld van schilderachtige desa’s, exotische vogels, bloemen, tropische regen, 
oude tempels, dans en gamelan - in steeds andersoortige klanken te vatten. Hij 
speelt uit het charmante album Herinneringen uit Java van Constant van de Wall, 
de op gamelan geïnspireerde Javaanse dansen van Paul Seelig en Linda Bandara, en 
uit de impressionistische Java Suite van Dirk Fock. Tot slot speelt Henk een 
hedendaags werk van de Indonesische componist Jaya Suprana, getiteld Rapsodie 
Lir ilir, variaties op een Javaanse tekst en melodie uit de 16e eeuw. 
 
De namen van de organisten van de pauzeconcerten in de maanden juli en 
augustus zijn bekend: 
 
5 juli Wouter van Belle (St. Catharinakathedraal, Utrecht) 
19 juli Geerten van de Wetering (Kloosterkerk, Den Haag) 
2 augustus Erik Jan Eradus (St. Josephkerk, Haarlem) 
16 augustus Martin Noble (St. James's Palace, Londen) 
30 augustus Rien Donkersloot (St. Joriskerk, Amersfoort) 

  Programma pauzeconcert 
 

Woensdag 21 juni 2023 12.45 - 13.15 uur 

 
Uitvoerende: 

 
Henk Mak van Dijk, piano 

 
‘De oostenwind waait naar het westen’ 

 
Constant van de Wall  
(1871-1945) 

Herinneringen uit Java (1914) 

-Dans van Dewi Srikandi     

-Bij het sarongweven     

-Spelende kinderen in de regen    

-De dochter van de sultan  

  
Linda Bandara  
(1881-1960) 

Ketjoeboeng [Witte lelie] (Yogyakarta, 1928) 

  
Paul Seelig  
(1876-1945)   

Wireng [gestileerde krijgsdans] 

uit:Trois danses javanaises (Bandung, 1912) 

  
Dirk Fock  
(1886-1973) 

Fadjar [De dageraad] 

uit: Java Suite (New York, 1944) 

  
Jaya Suprana  
(1947) 

Rhapsodie Lir-Ilir [Sunan Kalijaga, 16e eeuw] 

 
 
 
QR code naar de betaallink 

 
 
 
 

De concerten worden financieel ondersteund door de gemeente Den Haag, Stichting 
Zabawas en het Prins Bernard Cultuurfonds. 
 

--||---- 
Het voortbestaan van de pauzeconcerten is afhankelijk van de bijdragen van de 
bezoekers. Richtbedrag: € 5,= per persoon. 
Daarvoor is het mandje bij de uitgang bestemd. Desgewenst kan deze bijdrage 
worden overgemaakt op rekeningnummer NL65 INGB 0000 6064 58. 

 

 


